
 
 

ORBIT en de oorlogen | we blijven ruimte maken voor dialoog, 

menselijke waardigheid en grondrechten 
  

Begin oktober 2023 werd de wereld opgeschrikt door de escalatie van geweld in het 

Midden-Oosten. Een nieuwe oorlog met ondertussen duizenden burgerdoden en gewonden, 

mensen die vluchten en leven in angst. De angst en de pijn zijn tot hier voelbaar.  

 

De burgeroorlog in Syrië, de invasie van Rusland in Oekraïne en de overname van de macht 

door de Taliban in Afghanistan zijn - in de voorbije 15 jaren - andere dramatische 

gebeurtenissen met een wereldwijde impact. Tegelijk woeden oorlogen in tal van Afrikaanse 

landen. Telkens zijn burgers slachtoffer van kogels, bominslagen en verdrijvingen van hun 

woonplaats.  

  

Het ORBIT team stond hierbij stil tijdens haar recente teamvergadering. We verwoordden 

daar onze - ook persoonlijke – analyses en kwaadheid. We overlegden over wat ons te doen 

staat. We konden daarvoor terugvallen op onze missie, onze visie en de waarden van 

waaruit wij onze werking uitbouwen. Dat is wat ons als team verbindt. 

  

We erkenden onze beperktheid en machteloosheid om als sociaal-culturele organisatie de 

oorzaken van de oorlogen aan te pakken. We steunen daarom al wie daadwerkelijk en 

diplomatiek opkomt voor een wereldwijd 'staakt het vuren'. De kracht om terreur en 

dodende bommen te stoppen ligt niet in de macht van het wapen, maar in de kracht van 

een gedreven en creatieve vredesonderhandeling met het oog op een oplossing voor de 

lokale en globale conflicten en onrechtvaardigheden. 

  

Maar vooral: we engageren ons om consequent en volgehouden verbindend op te komen 

voor de grondrechten van wie hier - vanuit de ellende en het onrecht - rust, veiligheid, 

bescherming, herstel en genezing komen zoeken van al die oorlogen en de schendingen 

van mensenrechten.  

 

We doen dat concreet door mensen, organisaties en overheden te ondersteunen die 

diezelfde keuze maken. We doen dat door racisme en discriminatie aan te pakken en te 

keren. We doen dat door een klimaat van dialoog en samenwerking te stimuleren tussen 

mensen met verschillende herkomst, levensbeschouwingen en religies. Mensen die hier 

samen toekomst willen en zullen moeten maken.  

 

We verwachten van politici van deze en de volgende regeringen dat ze de impact op 

mensen uit conflictgebieden die hier verblijven niet onderschatten. Er zijn niet minder maar 

meer instrumenten nodig voor kwalitatieve begeleiding en ondersteuning, betaalbare en 

kwalitatieve huisvesting en participatiekansen in de samenleving. Niet voor eventjes, maar 

duurzaam.  

 

Ondertussen wensen wij sterkte en goede moed aan collega's, mensen, organisaties en 

overheden die zich vandaag ook inspannen voor vrede en verzoening, voor menswaardige 

oplossingen en voor respect voor de grondrechten.   
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